
 Toen de zeug 
geheel 
genezen was, 
werd zij weer 
vrijgelaten. 
Op de dag 

van haar 
vrijlating, op 16 november 1997, 

werd de naamdag van de heilige Margaretha 
van Schotland gevierd. Véronique gaf het 
wilde zwijn de naam Greta en heeft de reeks 
WILD PIG wijnen aan haar opgedragen.

Tussen deze zwijnen was er één zeug die de 
aandacht trok. Zij was minder wild dan 

de anderen en had een witte vlek op 
haar voorhoofd. Ondanks dat onze 
wijnmaker Véronique haar 

keer op keer verdreef, 
kwam ze toch ieder jaar 

terug voor een nieuw 
vreetfestijn.

Op een dag vond Véronique de zeug 
gewond en liggend op haar zij in de 

wijngaard. Ze besloot om zich over het 
arme dier te ontfermen. 

Ze gaf 
haar 

druiven 
en verzorgde 

de wond op haar 
rug. Dankzij de 

goede zorgen van 
de wijnmaker 

heelde de 
wond 

geleidelijk 
aan.

Wilde zwijnen 
die door de 

wijn-
gaarden 

rennen is in 
de Languedoc 

is een bekend 
fenomeen. Ieder jaar 

als de oogst nadert, 
komen deze vraatzuchtige dieren ongegeneerd de 

wijngaarden in op zoek naar de lekkerste, de rijpste 
en de sappigste druiven.

FRUITIGE & MAKKELIJK TE DRINKEN WIJNEN


